
‘WINKELZAAK IN 
ELECTROTECHNISCHE 
ARTIKELEN MET 
REPARATIE-
INRICHTING’ 

Salomon Kaufmann, ook wel Sally genoemd, is afkomstig uit het 
Duitse Hüls bij Krefeld. Zijn ouders Lazarus en Paula hebben nog 
een zoon: Walter. Salomons vader is veehandelaar. In 1936 trouwt 
Salomon met Betty Davids, ook uit Hüls. Door de toenemende 
haat tegen de Joden in Duitsland besluit het echtpaar in maart 
1938 naar Amby te verhuizen, in die tijd een dorpje bij Maastricht. 
Hierdoor verliezen ze hun Duitse nationaliteit en worden ze 
stateloos. 

NAAR DE PROFESSOR PIETER WILLEMSSTRAAT
In Amby begint Salomon een ‘winkelzaak in electrotechnische 
artikelen met reparatie-inrichting’. In 1939 verhuizen ook 
Salomons en Betty’s ouders naar Amby. Broer Walter gaat 
in Amsterdam wonen. In april 1940 sterft vader Lazarus in 
Maastricht. Zijn weduwe vertrekt naar haar zoon Walter. Op 25 
augustus 1942 worden Salomon en Betty in Amby gearresteerd, 
met een bus opgehaald en naar de school in de Professor Pieter 
Willemsstraat in Maastricht gebracht. Dit is het verzamelpunt voor 
alle Limburgse Joden die de dag ervoor zijn opgeroepen. 

DUITSE WERKKAMPEN
Rond middernacht lopen ze gezamenlijk naar het station. Van 
daaruit worden ze met een personentrein naar station Hooghalen 
gebracht. Vanuit Hooghalen moeten ze te voet naar Westerbork; 
een tocht van zo’n 7 kilometer. Op 28 augustus 1942 worden ze 
op transport gezet naar Auschwitz-Birkenau (II). Onder de 608 
passagiers zijn 208 Limburgers. De trein stopt voortijdig in het 
Poolse Cosel, zo’n tachtig kilometer voor Auschwitz. Hier worden 
78 Limburgse mannen op brute wijze gescheiden van hun vrouw en 
kinderen. De mannen worden verspreid over verschillende Duitse 
werkkampen. Salomon is een van hen. 

SALOMON TERUG IN AMBY
Salomon werkt onder andere als elektricien en automonteur in 
kampen als Sakrau, Annaberg, Reigersfeld en Blechhammer. Ziek 
en uitgemergeld keert hij in juni 1945 terug in Amby. Salomon 
hertrouwt in 1946 met Henny van Gelder, die met het laatste 
transport op 3 september 1944 vanuit kamp Westerbork naar 
Auschwitz is gedeporteerd. Zij zat op hetzelfde transport als de 
familie Frank, Otto, Edith, Margot en Anne. Ook Henny heeft de 
concentratiekampen overleefd. De moeder van Salomon wordt op 
64-jarige leeftijd vermoord in Sobibor. Salomons broer Walter is 31 
jaar als hij ‘ergens in Midden-Europa’ wordt vermoord. 
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