Ab Schols

Albertus Eugenius Leonardus (Ab) Schols werd geboren op 10 april 1916 te
Maastricht in zijn ouderlijke woning aan de Boschstraat 60. Ab Schols was
ongehuwd. Zijn vader Paul Schols was arts.

Ab Schols werkte als sectiechef bij de rijksverkeersinspectie en behoorde tijdens
de oorlog tot de verzetsgroep LO-Maastricht. Hij was medewerker van Drs.
Moonen en pater Bleijs.

Op 6 oktober 1944 hielden twee SS-ers hem en de Roermondenaar P.E.J.
Gruijters aan, terwijl zij onderweg waren naar Posterholt om bij een boer voedsel
op te halen voor onderduikers. Ze weigerden hun fietsen af te geven, waarna ze
werden gearresteerd. In de zadeltas van Ab Schols vonden de SS-ers illegale
krantjes; de twee waren koeriers voor de L.O.-Roermond en brachten illegale
blaadjes rond.

Twee dagen later moesten Ab Schols en Pierre Gruijters zich verantwoorden bij
een Gestapo-commando in het Duitse Effeld, net over de grens bij Herkenbosch,
Landkreis Geilenkirchen.

De commandant, Wilhelm Lammertz afkomstig
uit Eschweiler, gaf na verhoor opdracht Ab
Schols en Pierre Gruijters te executeren.

Ter gedachtenis aan:

T ALBERTUS, EUGENIUS,
LEONARDUS, SCHOLS

Geboren te Maastricht 10 April 1916, door
den vijand gefusilleerd te Effeld (Dld.) eind
October 1944. Bijgezet in het familiegraf
op het R.K. Kerkhoi te Maastricht 23 Juni 1945

Zooals zoovele anderen gaf ook hij zijn
leven voor de goede zaak, gehoorgevend
aan zijn jong en vurigidealisme, gedreven
door zijn liefdeflvoor den evenmensch en
zijn gevoel voor waarheid, vrijheid en recht,

Zijn diepwortelend geloof, zijn kinderlijk
vertrouwen op Maria, zijn innige liefde
voor zijn ouders, verloofde en familieleden,
zijn zachtheid en toch mannelijk fiere moed
en durf, zijn blij en zonnig karakter, zullen
ons niet alleen een heerlijke herinnering
blijven, maar ook een stralend voorbeeld
zijn,

Wij allen, die nu om hem treuren, zullen
sterk zijn in de hoop op een blij weerzien
daarboven. Wij weten, dat zij, die als
slachtoffer vallen voor Koningin en Vader-
land, tot de uitverkorenen gerekend worden,
die in hun voorspraak bij God sfeeds een
gunstig verhoor zullen vinden.

Ab, gedenk ons in onze moeilijke oogen-
blikken ; wij zullen jou in ons gebed nooit
vergeten.

Voor hen, die in U gelooven, O God,
wordt het leven slechst veranderd, niet
weggenomen. (Prefatie der requiemmis),

geéxecuteerd.

Aan de executie op 25 oktober 1944 in de
bossen bij Effeld, nabij Vlodrop ham Wilhelm
Lammertz persoonlijk deel samen met de
Keulenaar Jozef Zabel en Robert Loebermann
uit Munster.

Ab Schols werd 28 jaar en is op 23 juni 1945 in
het familiegraf bijgezet, op de Algemene
Begraafplaats Maastricht aan de Tongersewegq.

In 1951 werd in Aken het proces tegen deze
drie Duitsers gevoerd, waarbij Wilhelm
Lammertz tot vier en half jaar, Jozef Zabel tot
anderhalf jaar en Robert Loebermann tot een
jaar gevangenisstraf werden veroordeeld, voor
de moord op Ab Schols, Pierre Gruijters en
pastoor Van de Boorn uit Posterholt. Alle drie
werden ze zonder vorm van proces



